
De sint heeft zijn oude stoommachine al lopen.
en pieten zijn de laatste cadeautjes aan het kopen.

Met afgeladen boot op naar Nederland,
maar wat is daar toch allemaal aan de hand?

De pieten hebben namelijk vernomen,
dat de schippers hun geld wordt ontnomen.

Bizar hoge boetes worden uitgeschreven,
maar hier wil de sint zijn geld niet uit aan gaan geven!

Eén klein foutje, de boete is zo hoog en de politie zo streng.
piet zegt ik pas wel op en denk niet dat ik nog een cadeautje breng.

De politie en BOA’s zullen de pieten flink in de gaten houden en ondervragen,
wat zal er gebeuren als de pieten schepen bezoeken en geen zwemvest dragen?

Samen met Pieterman staat hij door de gordijnen te staren,
Als de RP weer langs komt varen.

Elke boot die ze langs zien varen geeft angst.
Zien ze de stoomboot Spanje als een goede vangst?

Nee varen in Nederland is voor de Sint niet langer leuk en fijn,
Maar toch zal hij er weer voor de kinderen zijn.

Hij gaat zich niet weg laten jagen door strenge regels en wetten
Hij wil dat iedereen zijn schoen kan zetten!

De sint heeft een besluit genomen,
en gaat volgend jaar met de trein naar Nederland komen.
Tenzij er weer reëel bekeurd gaat worden door de politie,
dat gaan wij bereiken door het aanbieden van de petitie!

Pakjesboot “Spanje” afgekeurd? 


